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Beste ouders en verzorgers,

Zee van Gedichten

Op 7 en 21 maart hebben de kinderen van groep 5 en 6 de bibliotheek bezocht om een inspirerend programma te
doen over gedichten. Ze hebben geluisterd naar gedichten over de zee en we hebben samen een zeemanslied
gezongen. Daarna deden we in circuitvorm verschillende poéziespellen en opdrachten: we maakten een
schuifgedicht, we zochten gedichten bij de juiste illustraties, we hebben getekend bij een Kraak-gedicht, we
hebben zelf gedichten voorgedragen en schreven ook nog een Elfje. Aan het eind kregen de juffen nog een
dichtbundel mee om voor te lezen in de klas. Hier is ook enthousiast door ouders uit voorgelezen, bedankt
daarvoor!

Tent
Een boek is net een tent
waarin je binnen

en tegelijkertijd
ook buiten bent.

le reist door woorden,
liggend op een dun matras,
en denkt aan wat

nog nooit gebeurd

of lang geleden was.

Een boek is net een tent
waarin jij in je eentje
op vakantie bent.

{uit: Het is een zachte dag
vandoag, Rian Visser)

Dierenboeken en spannende boeken

Groepen 5 en 8 hebben in februari en maart vijf weken lang de mooiste boeken gelezen in de thema’s dieren
en spanning & avontuur. Alle leerlingen hadden een stempelkaart gekregen waarop kon worden bijgehouden
hoeveel boeken ze lazen en ze kregen er bovendien nog een doe-boekje of poster bij. Een leuke extra in het
leesplezier!

Boekentips

Onderbouw

De restjes van de zon

Edward van de Vendel

Omdat het zo donker is in het bos, gaan de dieren op zoek naar restjes zon. Zal het ze
samen lukken om die te vinden? Prentenboek met gekleurde pastelkrijt-achtige
illustraties. Vanaf ca. 4 jaar.



Middenbouw

Een rugzak vol

Pieter Koolwijk

Obi’s (10) ouders zijn gescheiden en maken vaak ruzie. Op weg naar zijn moeder maakt
Obi de vreemdste avonturen mee met zijn grote, oude rugzak, waar ineens allemaal gekke
stemmen uit komen.

Krekel
~ | Annet Schaap
’g Eliza had zes broers. Vijf zijn verdronken op zee, zegt haar stiefmoeder, zegt haar vader.
Annel e Maar Eliza gelooft er niks van. Ze wil hen zoeken, al moet ze er helemaal voor naar de
Gueride 1 Witte Kliffen. Ze gaat op weg, samen met het broertje dat ze nog wel heeft: Krekel. Een

bangerik, een huilebalk, een blok aan haar been, eigenlijk.

Alles gaat mis, maar Eliza en Krekel blijven zoeken. Door de storm. Tegen de wind. Tegen
wat iedereen zegt en vindt.

Krekel speelt in dezelfde wereld als Lampje, dat werd gelezen door jong en oud. Het werd
bekroond met de Gouden Griffel, de Boekenleeuw, de Nienke van Hichtumprijs en de
Woutertje Pieterse Prijs. Lampje is wereldwijd in 28 talen vertaald en is succesvol verfilmd door Juliet at Pupkin
en vpro.
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